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Bron: Drie eeuwen horeca in Eelde
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Abel, Frederik en Roelof Hartlief als muzikanten in Café

Jan Ratering
Op 12 maart 1940* passeert de akte, waarbij Jan
Ratering uit Grolloo voor f 20.000 de nieuwe eige-
naar wordt. Ratering is een telg uit een echte
caféhoudersfamilie. Zijn ouders hebben een café in
Grolloo. Tot dan heeft Jan de kost verdiend als land-
bouwer. Hij boert in de boerderij, die tegenover het
café van zijn ouders staat en dan ook heel toepasselijk
‘Aan de overkant’ heet. Daarnaast helpt hij ’s avonds
zijn ouders in het café. Hij heeft gehoord, dat er in
Eelde een café te koop is. Met de fiets gaat hij op pad
richting Eelde. Niet zonder omwegen komt hij toch
bij Wiendelt Hartlief terecht. De keus is snel gemaakt;
de koop gaat door.
Met de wisseling van de wacht komt er ook een andere
naam.Vanaf 1 mei lezen we ‘Café Centrum’, alhoewel
ook de naam ‘Café Ratering’ opgeld doet. Op 5 mei
1940, vijf dagen na de overname, vallen de Duitsers
Nederland binnen en is ook hier de Tweede Wereld-
oorlog een feit. De zo gehoopte en tegen beter weten
in verwachte neutraliteitstatus is een luchtballon.
Iedereen verkeert in het onzekere; hoe lang duurt die
oorlog, wat staat ons nog te wachten? Optimisme en
pessimisme wisselen elkaar af, maar er is niemand, die
in de toekomst kan kijken. Dat is onder normale
omstandigheden al uitermate moeilijk, maar in oor-
logstijd helemaal een hachelijke zaak. Bij Ratering zien
wij in de eerste jaren dan ook weinig veranderingen,
een begrijpelijke keuze. Eerst na de bevrijding in april
1945 komt het sociale leven weer op gang en daarmee
ook de bedrijvigheid in en om cafés. De toneel-
vereniging Ons Genoegen uit Paterswolde geeft weer
voorstellingen en voor Eelde gebeurt dat bij Café
Centrum; Concordia heeft bij Ratering haar thuisba-
sis. Ook de danslustigen kunnen, evenals ten tijde van
Hartlief, hier hun hart ophalen. In 1947 zorgt het dans-
orkest ‘De Jantjes’ voor prima
i"' ¢ dansmuziek, zo wordt ons in
advertenties verzekerd. Na
1950 organiseert Ratering,
evenals vele collega-café-
houders, ook menige jaspartij.
Het vergunningsrecht, in
1940 nog f 90,-, blijft de
eerste jaren na de oorlog vrij
stabiel, maar wordt na 1950
flink opgetrokken. In 1955
loopt het tarief op tot
f 187,50 om vervolgens weer
enkele tientjes te dalen; na
1960 is het weer fors in de lift.
Op 2 augustus 1962 komt Jan
Ratering bij een verkeers-
ongeval op de Rijksstraatweg,
bij de afslag naar Noordlaren,
om het leven. Alhoewel
verkeersongelukken =~ met



Café Centrum, ook wel Café Ratering, in 1959.

Een beeld van de
Hoofdweg met rechts
Café Centrum.
Foto 1950.






